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Leiden, 15 februari 2024 

 

Onze gedragsregels voor een mooie reis. 

 

– Ik gedraag me ten allen tijde als een waardige, beleefde, hulpvaardige en blije christen 

– Ik gehoorzaam spontaan aan het gezag van de leiding: reisleider E.H. Huysegems, de andere leidende 

priesters en (na hun) de meereizende JKI-leiders / -leidsters  

– Ik verschijn overal op tijd 

– Ik tracht altijd mijn beste humeur te tonen 

– Als jongeman ben ik altijd bereid bij de H. Mis te helpen door dienst als koster en / of misdienaar 

– Meebidden of meezingen (van religieuze liederen) is voor mij vanzelfsprekend 

– Mijn kleding zal netjes, mooi en voor een christen waardig zijn. Geen schreeuwerige kleuren of niet 

passende afbeeldingen of tekst. Schouders en knieën en alles daartussen zullen bedekt blijven. Als 

jongedame zal ik altijd rok of jurk / kleed dragen. Als jongeman zal ik altijd een lange broek dragen met 

boven een hemd of polo. Dus: geen T-shirt en zeker geen “tank top” (hesje).  

– Ten laatste van zodra we het terrein van onze overnachtingsplaats verlaten, draag ik boven op mijn 

bovenkleding en rond de hals de oranje das (die deel ik uit) als herkenningsteken van onze groep. Dat geeft ons 

saamhorigheid en ook respect en bescherming. Niemand gaat namelijk zo snel een herkenbare groep lastig 

vallen. 

– Aan elektronische apparaten neem ik alleen mee: een scheerapparaat en een fototoestel of mobiele telefoon, 

die ik uitschakel tijdens de nacht en wanneer iemand van de leiding dit verlangt. Ik bekijk of beluister geen 

dingen die voor een edel christen niet passen. Ik maak er geen lawaai mee. Denk aan de  

– Wanneer ik in gebouwen als kerken, kloosters, musea of het aquarium ben, tracht ik geen lawaai te maken, 

ook niet luid te praten. 

– Wanneer een bevoegd persoon ons uitleg of aanwijzingen geeft, luister ik beleefd en aandachtig. In geen 

geval verstoor ik zijn of haar uitleg. Ook verlaat ik zeker niet zonder toestemming van één van de begeleidende 

priesters de nabijheid van de persoon die ons uitleg geeft. 

– In de tijden dat we gemeenschappelijk onderweg zijn (er zal ook vrije tijd zijn) verlaat ik nooit de groep, 

tenzij met toestemming van één van de begeleidende priesters. 

– Op geen enkel ogenblik ga ik helemaal alleen weg. Ik ben met tenminste één ander iemand van de groep 

samen en heb dan mijn mobiele telefoon bij en aan, zodat ik bereikbaar blijf. Ik let erop tegen de door de 

leidinggevende priester aangegeven tijd weer aanwezig te zijn op de overnachtingsplaats of andere plaats van 

afspraak. 

– Genotsmiddelen als tabak en alcohol zijn voor een geslaagde reis niet nodig. Wanneer ik meerderjarig ben, zal 

ik bij gezellige avonden gelegenheid krijgen een stout of whiskey voor de gezelligheid te drinken, naar de 

grenzen aangegeven door de leidinggevende priesters. Vanzelfsprekend ga ik in het genieten van een drankje 

nooit zover dat ik mij aangeschoten, laat staan dronken, moet voelen. 

– Ik respecteer ieders nachtrust, ook die van mijzelf. Ik zorg voor zeven à acht uur eigen slaap, voor zover dat 

aan mij ligt. 

– Ernstige moeilijkheden meld ik aan de leiding 

– Wanneer ik ernstig tegen deze normale regels inga, neem ik de straf aan, die er doorgaans zal in bestaan op 

eigen kosten voortijdig naar huis te worden gestuurd. Ik doe er alles aan dat dit niet hoeft te gebeuren. 
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